
 

 

Het zwerfafval dat bij ons in de natuur terechtkomt, komt voor een groot gedeelte via 

onze rivieren in de oceanen terecht. Hier wordt het afgebroken tot microplastics en 

verwoest het ecosystemen. We hebben onderstaand gebed geschreven om ook tijdens 

je kerkdienst of na je opruimactie meer context te geven aan het probleem van 

zwerfafval. Als je het gebed gebruikt tijdens een kerkdienst, blijft het besef van de 

impact van zwerfafval niet alleen bij de mensen die praktisch hebben meegewerkt, maar 

kan je dit delen met de gehele gemeente.  

Het kan zijn dat er mensen niet blij zullen zijn met wat je doet, want je brengt afval de 

kerk binnen. Het is goed om hier rekening mee te houden en indien nodig de 

mogelijkheid te geven aan deze mensen om je naderhand even aan te spreken of 

wellicht van tevoren een toelichting te geven.  Je kan zelf het beste inschatten wat goed 

werkt voor jullie gemeente. 

Heb jij met je gemeente afval geraapt op zaterdag of zondag? Gebruik dan dit gebed en 

het volgende element in je kerkdienst op zondag 22 september. Gebruik het zoals je zelf 

wilt. Het is bedoeld als handreiking. Je kan zelf het beste inschatten op welk moment in 

de liturgie dit het beste past.  

- Breng het afval van die ochtend, of dag ervoor de kerk binnen op het moment in 

de liturgie dat je hier aandacht aan wilt besteden. Of zorg dat het er al staat voor 

de dienst begint. Je kunt wellicht een kleed of een stuk zeil neerleggen om je 

grond te beschermen als deze niet makkelijk afneembaar is. Je kan overwegen 

om de koster van te voren even in te lichten.   

- Een mooie plek om het neer te leggen is bijvoorbeeld voor het liturgisch centrum, 

bij het doopvont of rondom een bloemstuk, als je deze apart voorin hebt staan.  

- Introduceer waarom dit afval daar ligt, wat voor actie jullie hebben ondernomen 

en waarom. Je kan hier iets vertellen over World Clean Up Day en A Rocha 

Nederland, maar dat hoeft niet.  

- Leg vooral ook uit waarom het afval daar ligt, en hoe wij als mensen, onderdeel 

zijn van het systeem waarin dit afval is gemaakt. Gemak, gewoonte, 

wegwerpspullen en altijd maar meer en nieuwe spullenzijn een aantal drijfveren 

achter afval. Korter uitgedrukt: gemak en hebzucht.  

- Wellicht vinden gemeenteleden het fijn om te weten dat de vuilniszakken na de 

dienst zullen worden weggegooid.  

- Bid daarna met elkaar het onderstaande gebed.  

 

 



 

 

Schepper God, al uw werken zijn wonderbaarlijk. De aarde en de oceanen zijn van U. U 

hebt ze met uw handen gemaakt en ze gevuld met groot en klein leven. De oceanen 

vertellen over uw glorie en we staan versteld van de schoonheid die u erin hebt gelegd.  

Almachtige en Rechtvaardige, U hebt ons gevraagd om voor de oceanen te zorgen, maar 

in plaats van ze aan te moedigen om te krioelen van leven zoals U bedoeld hebt, hebben 

we ze gevuld met ons afval. Vergeef ons onze zorgeloosheid en onwetendheid. Het spijt 

ons dat we Uw schepping hebben vervuild.  

God, genezer en verlosser, U stuurde Uw zoon Jezus Christus om de hele wereld met U 

te verzoenen. We bidden dat uw koninkrijk van genezing vandaag naar uw oceanen zal 

komen. Moge Uw Heilige Geest ons helpen om levens te leiden die U eren en Uw zorg 

voor de oceanen evenaren. Moge uw Heilige Geest door onze politici werken, zodat zij 

kunnen voorkomen dat plastic de oceanen binnendringt en schade toebrengt. Moge uw 

Heilige Geest in uw Kerk werken om ons toe te rusten om uw handen en voeten te zijn 

in de confrontatie met dit probleem.  

Trooster God, we vragen u om onze broeders en zusters over de hele wereld te helpen 

die lijden onder het probleem van plasticvervuiling: zelfvoorzienende vissers die netten 

vol afval binnenhalen, mensen die gezondheidsproblemen krijgen door vervuilde 

zeevruchten, en mensen wiens werk- en vrijetijdsplaatsen worden ontsierd door 

aangespoeld plastic. We leggen dit probleem in uw handen en vragen om uw hulp. 

Moge uw oceanen uw glorie weer weerspiegelen. 

In de naam van Jezus,  

Amen 

Vertaald uit het Engels: ‘Prayer fort he Ocean’ uit de microplastic toolbox - van A Rocha 

Internationaal.  
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