
  
 

Hagenpreek zondag 25 augustus 2024, landgoed Coelhorst, Amersfoort 

 

• Welkom!   

 

Lied: Psalmen voor Nu 84  

 

Wat hou ik van uw huis, 

HEER van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen 

naar de binnenpleinen van de HEER. 

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 

zo’n blijvende schreeuw om de levende 

God. 

  

Een vogel is er thuis,  

HEER van de hemelse legers. 

Een zwaluw voedt haar jongen op 

bij U onder de pannen, God. 

Wonen bij U is een zegen, 

zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 

 

Gelukkig wie naar U 

vol van verlangen op weg zijn, 

zelfs in het dorre bomendal 

 

 

 

 

zien zij een bron en regenval, 

gaan ze van zegen tot zegen, 

naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 

  

Ach hoor en kijk naar mij, 

HEER van de hemelse legers. 

Ja liever één dag dichtbij U 

dan duizend dagen zonder U. 

Liever bij U aan de drempel 

dan binnen te zijn in een duistere tent. 

  

De HEER beveiligt ons, 

eer en geluk zal Hij geven, 

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd  

aan mensen, eerlijk onderweg. 

HEER van de hemelse legers,  

gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

 

Tekst: Ria Borkent, muziek: Cees de 

Vreede.  

 

Lied: God van de aarde 

 

God van de aarde, 

heilige grond waarop wij staan. 

Uw bodem draagt ons, 

niemand is ver bij U vandaan. 

 

God van het water, 

hemelse regen die U geeft. 

U blaast uw adem 

en heel de schepping drinkt en leeft. 

 

De aarde zingt: ‘U bent om ons heen.’ 

We zingen het lied met haar mee. 

U bent bij ons, 

 

 

God die in de schepping leeft. 

U bent altijd bij ons,  

God die ons omgeeft. 

 

God van de hemel, 

heilige ruimte om ons heen. 

Schoonheid omgeeft ons, 

U laat uw schepping niet alleen. 

 

God van de warmte, 

hemelse gloed die in ons leeft. 

Zonlicht omarmt ons, 

U vuurt ons aan, U geeft uw Geest. 



De aarde zingt: ‘U bent om ons heen.’ 

We zingen het lied met haar mee. 

 

U bent bij ons, 

God die in de schepping leeft. 

U bent altijd bij ons, 

God die ons omgeeft. 

 

Tekst en muziek: Michiel van Heusden, 

Freek van der Brugge 

 

• Gebed 

  

• Lied: Opwekking 803 

 

Ontzagwekkend is Uw heiligheid 

Grenzeloos uw grote kracht 

Onbetwistbaar soevereine God 

Mijn hart is vol ontzag 

Fascinerend mooi is Uw persoon 

Uw karakter is volmaakt 

Oogverblindend licht wanneer U spreekt 

Het Woord dat mensen raakt 

 

Refrein:  

Ik sta vol ontzag voor U 

Vol ontzag voor U 

 

 

 

 

 

Niemand is aan U gelijk 

Ik sta vol ontzag voor U 

Vol ontzag voor U 

Niemand is aan U gelijk 

 

Uw barmhartigheid is eindeloos 

Van eeuwigheid tot eeuwigheid 

Liefdevol ontfermend is Uw hart 

Uw trouw duurt voor altijd 

Uw genade is zo weergaloos 

Alles waarheid wat U zegt 

Ondoorgrondelijk in wat U doet 

Uw oordelen zijn recht 

Refrein 2x

• Thema:  (W)onderwereld  

 

• Tekst: Jesaja 27:6 

De tijd zal komen 

dat Jakob zal wortelen, 

 

 

 

dat Israël zal uitbotten en bloeien. 

En de vruchten van zijn oogst 

Zullen de hele aardbodem bedekken.

• Overdenking door Lennard Pors

 

 

 

Lied: God is een Kunstenaar 

 

Refrein: 

God is een kunstenaar, een grote  

kunstenaar, 

want wat Hij maakte is zo wow-wow-wow-

wow wonderbaar.(2x) 

 

God maakte wilde golven 

in de oceaan. 

Hij bedacht ook alle sterren 

 

 

 

 

 

 

die aan de hemel staan. 

Hij maakte sterke dieren, 

zoals de olifant, 

en ook de grote bergen 

maakte Hij briljant. 

 

(Refrein) 

 

God maakte hoge bomen in het junglebos. 



Hij bedacht ook alle vruchten 

zoals druiven aan een tros. 

Hij maakte mooie bloemen, 

zoals een madelief, 

en ook de kleine mieren. 

Wat super creatief! 

 

(Refrein) 

 

Bridge: 

God maakte ook jou en Hij maakte ook mij 

en kijk eens hoe megamooi wij zijn, 

allebei! 

 

(Refrein)  

 

Tekst & Muziek: Elise Mannah

 

• Intro workshops  

 

Volwassenen (30 minuten) 

-  Lectio Divina 

-  Voetafdruk – kaartspel/ gesprek 

-  Takkie vogelbakkie -  Bloemen  

van Suus - 10 p 

https://bloemenvansuus.nl 

-  Printen met planten – Ilja - 10 p 

-  Fotografie ‘sporen van Gods 

 schepping’– Jos - 10 p 

-  Leven als koning(in) op Heilige grond - 

Karen Vonk - 20 p www.karenvonk.nl 

  

 

 

-  Preek journaling – Paula – 20 p 

-  Bioblitz – Jan - 20 p 

(voor deze workshop heb je de app 

obsidentify nodig: Klik hier om de app te 

downloaden) 

 

Tiener/Kinderworkshop (30 minuten) 

-  Natuurlijk! Pictionary – Mareike  

(en voor iedereen die zich jong voel ;) ) 

- Happy stones - Lize 

 

• Centraal: Inspiratie delen  

 

 

 

• Lied: Breng ons in evenwicht 

 

Heer, U bracht de aarde in balans, 

ieder schepsel heeft een aandeel in die 

dans. 

De planeten draaien in uw plannen mee. 

Elke korrel zand is deel van uw idee. 

 

Deel van uw idee is ook de mens 

en U deelt met ons uw grote 

scheppingswens: 

laat de aarde bloeien, geef haar rust en 

lucht. 

Wat je nodig hebt, geeft zij je weer terug. 

 

Breng ons in evenwicht met alles wat U 

maakte. 

Als we vallen, geef ons weer een kans. 

Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen  

 

 

 

 

met de aarde. 

Pak ons bij de hand en breng ons in 

balans. 

 

Heer, wij nemen meer dan U ons geeft 

en de aarde wordt een plek waar niets 

meer leeft. 

Zoveel schoonheid is verdwenen voor 

altijd. 

Alle samenhang die U bedacht raakt kwijt. 

 

Breng ons in evenwicht met alles wat U 

maakte. 

Als we vallen, geef ons weer een kans. 

Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen 

met de aarde. Pak ons bij de hand en 

breng ons in balans. 

Het lijden groeit, de wanhoop wint terrein. 

Christus, houd ons vast. 

https://bloemenvansuus.nl/
http://www.karenvonk.nl/
https://waarneming.nl/apps/obsidentify/


Laat in ons uw liefde sterker zijn. 

Christus, houd ons vast, 

Christus, houd ons vast. 

 

Breng ons in evenwicht met alles wat U 

maakte. 

Als we vallen, geef ons weer een kans. 

Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen 

met de aarde. 

Pak ons bij de hand en breng ons in 

balans. 

 

• Collecte voor A Rocha Amersfoort 

 

Klik hier voor de betaallink 

 

Zegenlied: Ontvang de zegen  

 

Ontvang de zegen van God voor vandaag: 

dat het land ons vrucht mag geven, 

dat de zon ons hart verwarmt, 

 

dat wij zijn liefde gaan beleven, 

op deze nieuwe dag. 

Ontvang de zegen van God voor 

vannacht: 

 

dat de sterren ons verlichten, 

dat de rust ons zacht omarmt, 

 

 

 

 

 

 

 

dat zijn kracht ons op zal richten,  

na elke nieuwe nacht. 

 

Ontvang de zegen van God voor elkaar:  

dat ons hart brandt voor de ander, 

dat ons woord zijn vrede zaait, 

dat het werk van onze handen 

zijn schepping mooier maakt. 

 

Ontvang de zegen van God voor vandaag. 

 

Tekst en muziek: Marieke Sleurink - van 

Egmond 

 

Meer weren over het werk van A Rocha NL / Amersfoort?  

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en/of help mee tijdens één van onze activiteiten.  

 

Noteer in de agenda …. 
- 21 september - World Clean Up 

Day  

 

Natuurwerkdagen 2024/2025 

- 02 november – landgoed 

Coelhorst 

- 30 november – Polder Eemland 

- 11 januari – landgoed Coelhorst 

- 08 februari – Polder Eemland 

- 08 maart – landgoed Coelhorst 

 

 

Meer informatie volgt t.z.t. via de nieuwsbrief en op de site A Rocha Amersfoort 

 

A Rocha is een beweging van christenen die zich inzet voor natuurbehoud en duurzaam 

leven. Zowel in Nederland als in 20 andere landen.  

https://paymentlink.mollie.com/payment/C2PGO0RJR5jkY6PguQ2PH/
https://www.arocha.nl/nl/natuurbehoud/lokale-groepen/a-rocha-amersfoort/

